Voor en door maasbommellaars:
Plantjes-, stekjes-, en zadenruilmarkt.
Wanneer: Zaterdag 20 april van 13.00-15.00 uur
Waar: op het schoolplein van de St. Lambertusschool. (Kampstraat 21)

Half april, volop voorjaar! De meeste plantjes en zaden kunnen nu wel de grond in.
Het is voor ons, als tuinliefthebbers, ook het moment dat je je afvraagt....waar laat ik
het allemaal? Je hebt te veel tomaten gezaaid, je hebt nog veel (bloem)zaden over en
je kamerplant wordt nu echt te groot.

Op deze markt kun je al je overtollige planten, zaden of stekjes ruilen met elkaar. We
organiseren de markt op het schoolplein. Dat is een fantastische plek (ook veilig voor

kinderen) om mooie nieuwe planten of zaden te vinden voor je tuin of huis.

Hoe werkt het:

Iedereen is welkom. Ook als je zelf niets te ruilen hebt, mag je gerust komen. Wellicht
neemt je toch nog wat plantjes mee naar huis. De ruilbeurs is dé manier om je tuin
met leuke, nieuwe soorten te verrijken.

e Wie plantjes of stekjes meebrengt, zet die neer op een van de tafels.
Zorg ervoor dat voor iedereen duidelijk is wat voor plantje het is. Plak een
naamsticker op het potje of zet er een stekertje in. Je mag je eigen
meegenomen plantjes aanprijzen. Ga natuurlijk ook op zoek naar iets wat je
zelf wilt bemachtigen.

e Wie zaadjes meeneemt, legt de goed afgesloten zakjes met naam en datum op
de zadentafel. Zoek meteen iets uit wat je zelf zou willen hebben.

e Na afloop neemt iedereen zijn eigen, eventueel overgebleven planten weer

mee naar huis. De zakjes met zaden willen we graag houden voor de
zadenbibliotheek.

Komt allen en loop rond.

Ga opzoek naar iets wat je zelf zou willen meenemen. Ga vooral ook met elkaar in
gesprek, want het is een mooie gelegenheid om kennis uit te wisselen en tuintips te
krijgen van andere Maasbommelaars.

En wie nieuwsgierig is hoe alles groeit en bloeit later dit jaar, kan dat komen zien op
een van de open tuindagen die we nog zullen organiseren. Maar daarover later meer.

Tot 20 april!
Karin, Diana, Marije en Michele



