
 



Beste stadsbewoners, 

Nog maar 3 weken en dan barst het los…  
Het Hanzeweekend Maasbommel 2024! 

Vanaf vrijdagavond 12 juli tot en met zondag 14 juli is 
het 3 dagen feest in onze eigen Hanzestad. Prachtig 
uitgedost en in een sfeervolle, middeleeuwse 
entourage zullen wij deze dagen doorbrengen met 
pittige strijdtonelen, oude beroepen, struinend over 
de brocantemarkt, heerlijke eten en drinken, maar 
vooral veel gezelligheid en broederschap.  

Wij kijken er enorm naar uit… Jullie ook?  
 

BROOD – Vrijdag vanaf 18:00 uur  
heerlijk bourgondisch smullen aan lange dissen bij de 
Loswal*. Zaterdag en zondag genieten bij het koffie- 
en theepaviljoen en het horecaplein.  
* Enkel toegang na inschrijving vóór 1 juli (vol=vol). € 10,00 p.p. te voldoen 
aan de poort (kinderen t/m 3 jaar gratis en excl. drankjes) 

SPELEN – Zaterdag en zondag vanaf 11:00 uur  
Regionale 8-kamp met o.a. ringsteken, vlotvaren, 
bierpulschuiven, boogschieten, etc.  
Zondag om 14:30 uur de Grande Finale 

HANDEL – Oude ambachten in de sfeervolle stad 
onder de kruittoren en de brocantemarkt binnendijks 

WATER – Bezichtig de historische bootjes die 
aangemeerd liggen aan de stadshaven 

 

En verder… 

Middeleeuwse muziek, ridders, magiër, roofvogels, 
schmink, kinderriddershow, etc.  

 

En niet te vergeten… 

Groot Hanzefeest met live muziek op zaterdagavond 


